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JETTEINFO - JETTENAREN VAN DE WERELD

Jettenaren van de wereld

Moldavie

Het is misschien niet algemeen geweten, maar Jette heeft een
aanzienlijk Moldavische gemeenschap. Ze zijn met meer dan
honderd en voor Jettenaren van de wereld maakten twee van

hen, Rita Gustin en Vasile Negru - niet toevallig een koppel -,

graag wat tijd vrij.

oldavié is een Oost-Europees
land dat geprangd ligt tussen
Roemenié en Oekraine. Omdat
het deze voormalige Sovjet-repu-
bliek economisch niet echt goed voor de wind
gaat, zoeken veel Moldaviérs hun heil in het
buitenland, zo ook de twee hoofdpersonages
in deze Jettenaren van de wereld. 'We heb-
ben elkaar voor het eerst ontmoet in Mos-
kou’, vertelt de mannelijke helft, Vasile
Negru. 'Ik werkte er als bouwvakker en toen
ik op een dag een bloemenwinkel binnen-
stapte en bediend werd door deze charmante
dame, sloeg de vonk over’, gaat het verder,
terwijl hij zijn ogen richt op de vrouw naast
hem. Het bloemenmeisje van toen beaamt
zijn verhaal met een ietwat verlegen glim-
lach. Rita Gustin is haar naam, en ondertus-
sen delen de tortelduifjes van Moldavische
origine al bijna twintig jaar lief en leed.

Gezinshereniging

Na een verblijf van enkele maanden in de
Russische hoofdstad keert het koppel terug
naar de heimat waar het gezinnetje een paar

jaar later uitbreiding krijgt met de komst van
een dochtertje, Bianca. Toen Rita in 2008
haar zus in Brussel opzocht, nam hun leven
een nieuwe wending. ‘Het was in eerste in-
stantie niks meer dan een bezoekje, maar al
vlug groeide het verlangen om samen met
ons gezin hier een leven op te bouwen’, her-
innert ze zich. Een jaar later hakten ze de
knoop door en kwamen haar man Vasile en
dochterlief Bianca, in het kader van gezins-
hereniging, ook naar Brussel. Het drietal
vestigde zich in Jette waar de komst van de
kleine David, enkele jaren later, het gezin
Negru-Gustin compleet maakte.

Nostalgie

Zowel Rita als Vasile hebben hun roots op
het Moldavische platteland - zij in het zuiden
van het land, hij in het noorden - en stammen
ze beiden af van een boerenfamilie. Maar wie
dacht dat ze hun levensstijl van vroeger com-
pleet hebben afgezworen sinds ze neerstre-
ken in Brussel, heeft het mis. Zo beschikt het
gezin over een volkstuintje aan de Schapen-
weg, vlak bij het Laarbeekbos. ‘Ik vind het
zalig om na het werk samen met de kinderen

de tram te nemen en een paar uurtjes de ont-
haasten in onze tuin’, weet Vasile. 'De rustige
omgeving geeft mij een nostalgisch gevoel en
brengt mij terug naar mijn geboortedorp,
waar de rust slechts heel af en toe verstoord
wordt door een passerende auto.” Die mo-
menten zijn het afgelopen jaar trouwens een
van de weinig connecties, naast een Skype-
gesprek op tijd en stond, die het gezin heeft
met het thuisfront. ‘'We hopen er dit jaar nog
naartoe te gaan. Dat de vaccinatietrein maar
wat haast maakt’, lacht de heer des huizes.

Roemeens

Ook Rita heeft genoeg om handen in haar
vrije uurtjes. Zo is het Moskouse bloemen-
meisje in haar nooit echt weggegaan. Ik
maak op geregelde basis bloemstukken
voor de Roemeens-Orthodoxe kerk van de
parochie van de Heilige Apostelen Petrus en
Paulus in Ukkel’, klinkt het ietwat schuch-
ter, maar aan de foto’s op haar telefoon te
zien mag ze die bescheidenheid gerust ach-
terwege laten. De stukken van haar hand,
die de kerk versierden op het afgelopen Or-
thodoxe paasfeest begin mei, zijn stuk voor
stuk verbluffende creaties.

We hopen er dit jaar nog naartoe
te gaan. Dat de vaccinatietrein
maar wat haast maakt!

Het geloof is trouwens niet de enige link
tussen Moldavié en Roemeniég, de twee lan-
den hebben ook de Roemeense taal ge-
meen en vormden begin vorige eeuw zelfs
lange tijd één staat tot Moldavié na de
Tweede Wereldoorlog - tot de onafhanke-
lijkheid in 1991 - een Sovjetrepubliek werd.
Hoewel het land niet aan zee ligt, combine-
ren onze Jettenaren een familiebezoek al-
tijd met een weekje strandvakantie. De
Zwarte Zee ligt op zo'n 100 km ten zuiden
van Moldavié’, geeft Vasile nog vlug even
mee. ‘Het water is er aangenaam warm,
toch zeker vergeleken met dat van de
Noordzee. |k herinner mij een bezoekje aan
Oostende waar de kinderen het water ijs-
koud vonden!”



